En als ik dood ga, huil maar niet,
[k ben niet dood, moet je weten,
Dankbare herinnering aan Het is de heimwee die ik achter liet.
Dood ben ik pas, als jij die bent vergeten,
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Robert Gheysen 1k t.:u:'n niet ver weg, moel je weten,
Het is het verlangen dat ik achter liet.
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Enals ik dood ga, huil maar niet.
Geboren in Menen op 25 september 1925 [k ben niet echt dood, moet je weten.
Het is maar een lichaam dat ik achter lict,

en overleden in Blankenberge op 3 april 2017,
Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.

{Bram Vermeulen)

D¢ burgerlijke afscheidsplechtipheid heeft plaatsgeronden
in intieme kriveg in de aula van het nitvaaricentrum Lambrecht
op zaterdug 8 aprift 2007 om 17 uur,
gevolgd door de asverstrommg
op de stedelijke begragfplaats in Blankenberge,
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en zijn levensgezellin Joke Dewulf en haar dochter Orphée, Lplt_mbt'r e

: 3 april 2017t
Maxime Cheysen,
de families Gheysen, Waardenburg,

Van Iseghem en Troubleyn

danken u om uw troostende
woorden bij het heengaan van Robert.
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